VOEL JE VRIJ!

Een zomerrubriek, mede mogelijk gemaakt door de foto-expositie ‘Voel je vrij’
die tot eind augustus in de kerk te zien is. Eén foto wordt uitgelicht en van
commentaar voorzien. Deze week door Gerard Simons:

‘De rust die hier van uitgaat, de stilte... Dat heb je nodig!



UIT DE PAROCHIE

In onze regio begon op 14 juli de zomervakantie. Dat
betekent ook dat de kinderkerk aan de zomerstop is
begonnen. Wij hebben dat gemarkeerd door in de
preek op zondag 15 juli de kinderen een speciale rol te
geven. De preek was - om het zo maar eens te zeggen

- in een interactieve vorm. Vragen aan de kinderen en
volwassenen, waarop ik als predikant inspeelde. De
kinderen deelden aan de kerkgangers kleine kartonnen
verrekijkers uit, waarna iedereen gevraagd werd goed
rond te kijken en te letten op voorwerpen of details
van schilderijen of beelden, die ze misschien nog nooit
eerder waren opgevallen. Tot mijn verrassing verlieten
daarvoor zelfs sommige mensen de kerkbanken en
gingen ze op zoektocht door de kerk. De duif boven

de godslamp en de twee duiven op het schilderij van
Christus met de Emmatisgangers boven het altaar
bleken zulke in het oog vallende dingen te zijn, die
veel mensen nog nooit waren opgevallen. Om eerlijk te
zijn waren mij de twee duiven aan de tafel in Emmaiis
ook nooit echt opgevallen. Toch zijn ze zeer bijzonder,
omdat ik geen enkele andere afbeelding van die
gebeurtenis ken waarop duiven voorkomen. Als er een
dier opstaat, is dat altijd een hondje die het tafelafval
opeet!

Dus mensen, of u nu op vakantie bent of thuis blijft,

kijk in de komende weken goed om u heen, probeer
open te staan voor de mensen en de wereld om u heen,
bekijk de wereld eens met nieuwe ogen (daar heb je
geen verrekijker bij nodig). De kinderen is gevraagd
om de dingen die hen opvallen op te schrijven of als
het kan en mag in natura te hangen aan de staart van
een vlieger die ze hebben gemaakt. Als de kinderkerk
weer begint zullen we daar de eerste zondag weer op
terugkomen. Een speciale geformuleerde zegen voor
vakantiegangers en thuisblijvers sloot de viering af.
Het koffiedrinken vond plaats op het kerkplein waar de
kinderkerk tafels had opgezet en aan stokjes geregen
vruchten met ons en een aantal passanten deelde.

Iemand die goed kijkt is de heer Gerard Wilhelmus.
Als Hilversummer van geboorte kent hij ieder plekje
van oud-Hilversum en de daarbij behorende details van
personen en gebeurtenissen. Een hobby van hem is
het natekenen van oude ansichtkaarten. Bijna weke-
lijks krijg ik van hem wel een tekening van de kerk,
het Melkpad of van een boerderij die met oud-ka-
tholiek Hilversum is geassocieerd. Een paar van die
tekeningen hangen in de hal van de kerk of heb ik aan
geinteresseerden doorgeven. Deze week een scan van
een tekening van Gerard van onze kerk voor u allen.



Terwijl Nederland onder een hittegolf zucht, gaan de
kerkdiensten op zondag gewoon door. Op zondag

29 juli is er na afloop van de viering in plaats van
koffiedrinken in de pastorietuin een ontmoeting die
de raadselachtige naam ‘rozen, rumbonen en rode
wijn’ draagt. Waar die naam voor wil staan is een
gezellige ontmoeting met een goed gesprek onder het
genot van een drankje en een hapje. Daarvoor bent

u allemaal welkom in de uitgedroogde pastorietuin,
waar de hoge bomen gelukkig een goede schaduw
verlenen. Wat u te eten en te drinken krijgt,moet u
maar afwachten. Eén ding kan ik al wel zeggen: rozen
zullen er niet bloeien en in plaats van rode wijn zal er
zeker witte wijn en rosé zijn. Ik hoop op een goede
samenkomst.

Of Wiebo Wierdsma dan al weer in ons midden zal
zijn, weet ik niet. Hij hoopt echter van wel. Een paar
weken geleden werd hij met een infectie in het zie-
kenhuis opgenomen. De antibiotica heeft echter goed
aangeslagen en hij mag gelukkig weer naar huis.
Toen ik hem de laatste keer op de revalidatieafdeling
bezocht, kwam ook mevrouw Winkelaar — die sinds
enige tijd onze vieringen bezoekt — achter een rollator
binnen. Ze had een bekende stem — de mijne dus —
gehoord! Zij verblijft daar momenteel, omdat er na
een heupoperatie een bijkomende complicatie was
opgetreden. Een voorspoedige beterschap gewenst.
U allen een goede tijd gewenst,

Pastoor Wietse van der Velde



PROEF MET ALTERNATIEVE ZONDAGSGEBEDEN

In ons (rode) kerkboek staan voor iedere zon- en
feestdag een drietal gebeden: het gebed van de dag,
het gebed over de gaven en het gebed na de com-
munie. Deze gebeden sluiten aan of zijn een bewer-
king van de gebedsteksten die al vele eeuwen in de
westerse katholieke kerk in gebruik zijn. Zij reiken
verder dan onze lokale gemeenschap op deze plaats
en deze tijd, zij verbinden ons met de kerk van alle
eeuwen en met de andere oud-katholieke parochies
in ons land.

Toch is de liturgische commissie van onze kerk —
waarvan ook ik lid ben - in opdracht van de bis-
schoppen en met instemming van de Provinciale
Synode van de Geestelijkheid bezig met een alter-
natieve reeks gebeden voor de zondag. De reden
hiervoor is tweeledig.

De gebeden voor de zondagen na Epifanie en
Pinksteren (zeg maar de groene zondagen) hebben
meestal een tamelijk algemeen karakter. Ze zouden
om zo maar te zeggen op iedere zondag gebeden
kunnen worden. Er leeft al langer de gedachte dat
het goed zou zijn om naast deze bestaande gebeden
ook gebeden aan te bieden die meer aansluiten bij de
lezingen voor de zondagen van het A, B of C jaar, die
zich dus kleuren naar de inhoud van de lezingen. Een
andere reden is dat niet iedereen zich direct aange-
sproken voelt door de taal van de bestaande gebeden,
die soms als nogal moeilijk wordt ervaren. Vandaar
de poging van de commissie om een verantwoorde
alternatieve reeks te schrijven. Het is niet de bedoe-
ling dat deze de bestaande gebeden vervangen, maar
dat ze gebruikt kunnen worden in die parochies waar
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daaraan behoefte gevoeld wordt.

Voordat deze nieuwe reeks met gebeden voor drie
jaren officieel gepubliceerd zal worden en voor
gebruik in de kerk worden vrij gegeven, is het

een goede zaak dat zij eerst ook in de praktijk op
bepaalde plaatsen worden uitgeprobeerd (een mooie
leestekst kan als die wordt uitgesproken heel anders
overkomen!). Omdat in onze parochie van een aantal
zijden de vraag is gekomen naar gebeden met een
ander taalgebruik dan die van het kerkboek, heb ik
aan de liturgische commissie van onze parochie voor-
gesteld, dat wij deze gebeden zullen uitproberen. Dat
leek de commissie een goed plan. Vanaf 15 juli wordt
het gebed van de zondag zoals die in het kerkboek
staat, op die zondagen waarop er geen bijzondere
feestdag valt worden vervangen door het voorstel van
de commissie. De tekst zal worden afgedrukt op het
liturgieblaadje. Het gebruik van deze alternatieve
reeks betekent dat wij op de groene zondagen een
andere tekst voor het gebed van de zondag zullen
gebruiken dan in de nabuurparochies, maar ik hoop
en verwacht dat ze ons als Hilversumse parochie-
gemeenschap kunnen helpen bij het vieren van de
eucharistie op een bijbels en liturgisch verantwoorde
manier en dat wij daardoor de verbondenheid met de
kerk van alle tijden en plaatsen blijven ervaren.
Mocht u opmerkingen hebben bij taal of inhoud van
deze gebeden, dan hoor ik die graag. Ik neem ze dan
mee naar de landelijke commissie, waarbij ze dan
hopelijk kunnen bijdragen aan een zo goed mogelijke
definitieve versie.

Pastoor Wietse van der Velde

Omdat er in de komende weken minder activiteiten zijn en waarschijnlijk ook min-
der nieuws te melden is, zal de Vitusnieuwsbrief tot eind augustus om de veertien
dagen verschijnen. Mocht er tussendoor iets dringends te melden zijn, dan vindt u

uiteraard eerder een brief in uw mailbox.

WEGWERKZAAMHEDEN

Vanaf 23 juli tot eind augustus heeft de gemeente Hilversum verschillende werk-
zaamheden aan het wegdek van het Melkpad gepland. Op doordeweekse dagen is
het Melkpad daarom afgesloten, maar in de weekenden, van vrijdagmiddag 16.00
uur tot maandagochtend 07.00 uur, kan het verkeer wel gebruik maken van het
Melkpad. De kerk zal dus bereikbaar blijven.



AGENDA:

Zaterdag 28 juli: 13.00-16.00 u.
Zondag 29 juli: 10.00 U.
Zondag 29 juli: 12.00 U.
Zaterdag 4 augustus: 13.00-16.00 u.
Zondag 5 augustus: 10.00 U.

EN ALVAST:

Zondag 2 september: 18.00 u.
Woensdag 12 september: 13.30 U.

Zondag 30 september:

Open kerk

Eucharistieviering

Rozen, rumbonen en rode wijn
Open kerk

Eucharistieviering

Aan Tafel & Meer
Poetsen
Aan Tafel & Meer in Almere

KOMENDE ZONDAG, 29 JULI

10.00 uur: Eucharistieviering

Zondag van het gaan over het water

Voorganger: pastoor Wietse van der Velde

Eerste lezing: Jesaja 63, 7-14 door Ingeborg Hendriks
Tweede lezing: Efeziérs 3, 14-21 door Aad Vrijenhoek
Evangelie: Marcus 6, 45-52

Voorbeden: Wietse van der Velde

Colofon:

Redactie: Ingeborg Hendriks, Elly

de Gans, Inge van Maaren, Marieus
Mulder, Dio van Maaren.
Redactieadres: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting: 8 augustus 2018, 12:00

ZONDAG 5 AUGUSTUS

10.00 uur: Eucharistieviering

Zondag van het brood uit de hemel

Voorganger: pastoor Wietse van der Velde

Eerste lezing: Exodus 16, 2-15 door Alice Parmentier
Tweede lezing: Efeziérs 4, 17-25 door Loek Captijn
Evangelie: Johannes 6, 24-35

Voorbeden: Maarten van Stokkum
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